Telemetrie Maand februari 2026
Vorige maand had ik weer voor het eerst in lange tijd een ontwikkelingsmiddag.

Het is zo geweldig om te ervaren wat mensen kunnen waarnemen van bv enveloppen met allerlei
inhoud.

Sommigen voelden emotie, anderen kregen plaatjes voor hun geestesoog, weer anderen
voelden het als een trilling in hun hart of handen.

Ik had ook wat nieuws bedacht...

Normaal loop ik naar een persoon toe om verschillende uitstralingen te laten voelen via mijn
handen die ik dan boven de handen van de ander hou maar ik bedacht nu dat dat waarschijnlijk
helemaal niet nodig was.

Dus terwijl iedereen aan de tafel zat, ben ik gaan afstemmen op de verschillende overledenen in
de kosmos en wat ik al vermoedde ...

Dat was net zo voelbaar voor de deelnemers als dat ik mijn handen boven die van hen zou
hebben gehouden.

Een ziel of geest die zich heeft ontwikkeld tot een groter bewustzijn is in staat om dat bij alle
deelnemers tegelijkertijd te doen.

Er waren er ook die ik vioeg om te helpen en die een voor een de deelnemers langs gingen,
afhankelijk van hun ontwikkeling tijdens hun leven op aarde!

En hoe geweldig is het dat dan de andere wereld heel dichtbij komt om met ons samen te
werken.

Voor degenen die bij mij waren die middag is dit een hele waardevolle ervaring en lering geweest
en stiekem ook de eerste stappen naar een vergroot bewustzijn, omdat de hersenen letterlijk in
aansluiting wakker gemaakt worden.

Kortom, ik ga weer heel veel van deze middagen houden omdat de mensen er blij van worden en
ik ook daar heel gelukkig van word.

Mocht u ook een keer mee willen doen, stuur even een mail. Dan ga ik een datum zoeken die
voor iedereen goed past!

Met liefs,

Karin de Jager



