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Pak de wonderen in je leven… 

Dat is wat ik iedereen toewens voor 2026. 

Op dit ogenblik ben ik ongelofelijk gelukkig met alle wondertjes in mijn leven. Bijvoorbeeld de 
wondertjes die zich, door middel van mijn kaarten tijdens een reading, bij de psychometrie-
consulten ontvouwen, 

Het leuke hieraan is dat de kaarten altijd wel een soort van verrassing voor de mensen hebben, 
eentje die pas zichtbaar wordt als ze uitgelegd worden op de tafel. 

Ze zijn af en toe zo treffend dat ik er ook zelf bijna vol van schiet voor die persoon. 

Andere wonderen zijn de plaatsen waar je naartoe wordt geleid. 

Bijvoorbeeld… vorige maand in Kolhorn. Bij een schattig klein huisje werden we naar binnen 
gepraat met de woorden;'wij (twee mannen en vier vrouwen, verkleed als kerstelfen) gaan zo wat 
geks en bijzonders doen en daarna krijg je ook nog een lekker likeurtje van ons". 

Ze begonnen uiteraard met kerstliedjes, maar niet de traditionele kerstliedjes. Dit waren de 
liedjes die ik van mijn oma kende en die eigenlijk dus heel oud en bekend voor mij waren. 

Er zat er zelfs een bij die ik vroeger op de piano speelde. 

Vier liedjes in totaal, ik stond daar te stralen als een kind zo blij. 

Muziek… blijkbaar letterlijk weer terug in mijn leven. 

Ook bijvoorbeeld iemand bij mij op tafel die mij uit het niets vertelt dat ik rekening moet houden 
met reorganisatie volgend jaar en veel drukte… 

Om vervolgens, toen ik aan haar vroeg wat ze nu precies bedoelde, niet eens meer te weten wat 
ze nu zojuist vertelde… 

Kortom, ik gun iedereen deze magische momenten, waarbij het universum de deur even op een 
kiertje zet om jou te laten stralen en je te laten weten dat wonderen, en ik kan het weten... niet 
de wereld uit zijn. Zeker als je jezelf mee laat nemen naar waar die weg je ook leidt omdat daarin 
het mooiste in jouw leven zich manifesteert. 

Ik wens iedereen een prachtig mooi wonderlijk jaar toe. 

Met liefs, 

Karin de Jager 


