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De kosmos probeert je dingen aan te reiken, zoals bijvoorbeeld berichten in de vorm van 
dubbele getallen. Let maar eens op als je op je mobiel, je horloge of je wekker kijkt. 

Het is de moeite waard om te gaan kijken wat het berichtje inhoudt. 

Ook gebeurt het vaak dat je in contact komt met mensen die je een zetje geven naar bijvoorbeeld 
je hobby’s, in mijn geval pianospelen. 

Op een hele leuke manier kreeg ik via iemand op de sportschool, die heel goed piano kan 
spelen, een mooie stimulans om mezelf opnieuw hierin te gaan verdiepen. En toeval of niet, het 
ging ook nog om een nummer wat ik prachtig vind en nu dus op papier heb staan. 

En noodzakelijk voor mijn eigen ontspanning. 

Ook was er een bijzonder gesprek met een vriendin die te horen heeft gekregen dat ze in het 
ziekenhuis niets meer voor haar kunnen doen... 

De tweede al, in korte tijd, maar apart om mee te maken hoe beide vrouwen er zo verschillend in 
staan. 

Van beiden komt er een ongelofelijke kracht vrij, alleen de wegen die zij bewandelen zijn anders. 

Kortom; tijd om te helpen weer waar mogelijk voor mij, samen met de kosmos. 

Met andere woorden; er vindt weer een verdieping plaats in het bewustzijn en dat was ook 
inderdaad wel weer op zijn plaats. 

Soms is het net of alles even stilstaat, om dan vervolgens weer een zet te krijgen van het 
universum. 

En dat is nodig, voor iedereen om je heen en voor je eigen ontwikkeling. 

Datzelfde kreeg ik al vermeld in een boodschap, door de dubbele getallen die ik opvallend vaak 
aangereikt heb gekregen. 

En zoals altijd weet je pas waar het over gaat als je in deze situatie belandt. 

Maar dankbaar en in alle liefde gaan we mee met de stroom die nu weer vanuit de energie wordt 
aangeven. 

In het vertrouwen dat alles, op wat voor wijze dan ook, goed zal komen… 

Met liefs, Karin de Jager 


