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Verbinding… 

Opnieuw jezelf afstemmen op de kosmische energie en verbinding. 

Dat is waar je je iedere keer weer opnieuw bewust van moet zijn. 

Er gebeurt in ons dagelijks leven van alles om ons heen, of het nu persoonlijk is of in het nieuws. 
Dit heeft op veel mensen veel invloed. 

Laten we eerst eens naar een persoonlijke situatie gaan. 

Je kunt helemaal opgaan, een op een, met iemand in welke relatievorm dan ook. 

Dat is voor even goed en zeker ook fijn maar uiteindelijk kom je in een soort vacuüm terecht waar 
je geen stroming meer ervaart omdat van beide partijen de eigen energie uiteindelijk vastloopt. 
Dit geldt ook voor vriendschappen, of situaties waarin je hulp biedt bv, Het wordt een soort eigen 
verhaal. 

Dit gebeurt ook met al het doorgaans weinig positieve nieuws vanuit de media. 

Het enige en het belangrijkste wat je dan kunt doen voor jezelf is je weer opnieuw verbinden met 
je eigen oerbron, de kosmos. 

Dan gaat de energie weer stromen voor jezelf en voor iedereen om je heen. 

Je bent hier gekomen met een hartsopdracht. Dat is het enige wat voor de kosmos en voor jezelf 
telt. 

Het is de bedoeling dat je daar iedereen deelgenoot van maakt, in een opbouwende vorm. 

Dat geeft je je eigen kern en helikopterview weer terug waardoor je weer functioneel in je leven 
kunt staan. 

Dus als je het gevoel hebt vast te zitten in een persoonlijke situatie, in welke vorm van relatie dan 
ook, of het idee krijgt dat je overstelpt wordt door alle info vanuit het nieuws; stem weer af op 
degene die in de kosmos zijn. Zij zijn de enige die zich belangeloos voor je inzetten en je alles 
onbeperkt kunnen geven. Altijd in een liefdevolle vorm! 

Met liefs, 

Karin de Jager 


