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Vaak zie je van gebeurtenissen die een behoorlijke impact hebben op je leven pas achteraf de 
reden en het nut... 

Het zou zoveel makkelijker zijn als je direct wist waarom je in deze situaties beland bent of 
waarom mensen waar je om gaf je in dit leven zijn ontvallen. 

Maar in het eerste geval… 

Als je zou weten waarom je bepaalde dingen meemaakt in je leven is er geen lering meer en is er 
geen  keuze van je eigen vrije wil hierin. 

En in het tweede geval zijn mensen die je ontvallen sowieso nog aanwezig als steun en energie 
en kunnen ze vanuit hun kosmische zijn meer betekenen dan hier in een materieel lichaam op 
aarde. 

De mogelijkheden zijn immers onbegrensd als je zelf energie bent. 

 

Op het ogenblik dat zich zo een moment aandient in je leven, probeer dan eens met een 
helikopterview te kijken. 

Vaak hoor je dat wat gezegd wordt door iemand, op een geheel andere manier dan de 
interpretatie van je eigen gedachtes. 

Dan wil het nog wel eens zo zijn dat je opeens begrijpt waarom die persoon juist op dit ogenblik 
een heftige periode meemaakt. 

Hetzelfde geldt voor jezelf, kijk eens naar jezelf als was je iemand anders, als je in een lastige 
situatie zit. 

Vaak zie je dan opeens de reden van een wending in je leven of hoe er mee om kunt gaan. 

Het leven hier op aarde is een leerschool, voor de een zijn er minder intense lessen, terwijl een 
ander juist alles op het bordje krijgt. 

Het is maar net wat je in de kosmos bedacht hebt voor jezelf en welke samenwerking met 
anderen of welke bijdragen je wil leveren met jouw stukje aan het grote geheel daar in de energie. 

Dus ja, dit is duidelijk een voorbeeld van diezelfde helikopterview; dat maakt de ontwikkelingen 
in je leven in ieder geval acceptabeler. 

En met alles waar je doorheen komt maakt het jou een mooi stukje 'bij thuiskomst', en hopelijk al 
hier in je leven, voor jezelf en iedereen om je heen. 

Met liefs  

Karin de Jager 

 

 

 

 


