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Bij mijn ochtendwandeling met mijn hond Baica zag ik in het park, midden in de bosjes, een 
groepje dansende vliegjes, heel mooi synchroon om elkaar heen bewegend in het eerste 
ochtendzonnetje. 

Het viel me op dat het patroon wat de vliegjes onderling hadden zich leek te herhalen, alsof het 
een vorm van communiceren was. 

Er zat een bepaalde energie tussen en een communicatie van een heel ander niveau dan wij 
kennen. 

Ik bedacht mijzelf of liever gezegd, werd mij bewust van het feit dat alle levende dingen met 
elkaar communiceren, elk op hun eigen manier. Bomen en planten bv via geuren en 
geluidsgolven, voor ons niet hoorbaar. 

Van walvissen en dolfijnen zijn we al wel op de hoogte van hun communicatie. Vooral dolfijnen 
bezitten over een hogere intelligentie dan wijzelf. 

Via trillingen en emoties en sonoor pakken ze elke gedachte en trilling op … 

Van hun familiegroep maar ook van ons mensen. 

Als je eens goed bewust om je heen kijkt maar vooral luistert ga je bepaalde patronen 
herkennen. 

In het gefluit van vogels en in de resonantie en klikgeluidjes van vleermuizen 's nachts. 

En dan bedenk ik… wat leven wij toch in een prachtige wondere en vooral mooie wereld. 

Die een ongelofelijk herstellend vermogen heeft en die ons, de mensheid, helemaal niet nodig 
heeft. 

Datzelfde herstellende vermogen hebben wij ook, alleen is dit helaas bij de meeste mensen 
ondergesneeuwd door angst of door gebrek aan vertrouwen in zichzelf. 

Misschien al bekend maar David Attenborough heeft op zijn hoge leeftijd (99) nog een nieuwe 
documentaire gemaakt, genaamd "the Ocean". 

Die gaat vooral ook over ditzelfde herstellende vermogen, daar waar alles begon aan leven, 
inderdaad in de zee. 

Misschien leuk om even te gaan bekijken, ik ga dat sowieso doen. 

Maar onthoud dat je zelf ook een wezen bent met datzelfde herstellende vermogen en word je 
daar bewust van… 

Met liefs, Karin de Jager 


