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Terugkomend van vakantie, al bij aankomst op Schiphol, viel het mij op hoeveel ontevredenheid 
er is in Nederland. 

Zeker na een gesprek met iemand die zei:"ik ga naar Spanje want Nederland is een onmogelijk 
land aan het worden¨. 

Hoezo? Je bent niet voor niets hier geboren, uit eigen vrije wil en met een doel, als het goed is. 

Het viel direct als een soort lading over me heen en viel juist extra op omdat de Griekse mensen 
in verhouding zoveel blijer zijn. En nee, die hebben het zeker niet makkelijker dan wij. 

Zij hebben ook de corona tijd moeten overleven zonder de toeristen en in Samos kregen ze een 
aardbeving van 6.2. er nog bovenop, in 2020. 

Alle kerken zijn daar beschadigd en heel veel huizen hebben een waarschuwing op de gevel 
staan waarop instortingsgevaar wordt gemeld. Deze zijn dus onbewoonbaar geworden. 

En toch zijn ze blijer en rustiger dan wij, gewoonweg omdat ze er anders mee om gaan. 

De tegenslagen van het leven die buiten onze macht liggen... 

Wat brengt ons toch die zwaarte? 

Een bekende uitdrukking is hier op zijn plaats: Als je de situatie kan veranderen, doe het dan en 
als je dat niet kunt, accepteer het dan en inderdaad, probeer onderscheid te maken tussen deze 
twee stellingen. 

Het leven dient gevierd te worden en we lijken het te zijn vergeten. 

We maken elkaar down met of allerlei rampverhalen die buiten onze macht liggen of we 
verzinnen wel een toekomstbeeld dat nog veel erger is. 

Geloof mij, dit is zo zonde van je leven en van de vreugde die je eigenlijk zou moeten ervaren op 
deze aarde. 

Pas op het moment dat je met je gezondheid in de gevarenzone komt, ontstaat dat besef vaak 
pas. 

Dat je al die tijd gewoonweg gelukkig en blij had kunnen zijn. 

Ik hoop dat dit moment voor ieder van ons nooit zal aanbreken, omdat we onszelf op dat 
ogenblik realiseren dat het moment waarin we leefden een geluksmoment had moeten zijn, ik 
vind dat we elkaar weer in de positieve richting moeten gaan sturen. 

Zodat we onszelf kunnen realiseren hoe rijk we eigenlijk wel niet zijn, op dit ogenblik... 

met gezondheid, liefde en blijheid… 

Met liefs, 

Karin de Jager 


