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Wat is het toch geweldig dat er mensen zijn die je een andere zienswijze geven op wat je probeert 
te beschrijven vanuit je eigen zienswijze. 

Wat mijn boek "ten hemel reiken" betreft een zeer welkome aanvulling op ontwikkeling van het 
kijken in een breder perspectief. 

Wat in eerste instantie als een kant en klaar verhaal op je pagina verschijnt kan door een ander 
wel eens heel anders ervaren worden. Dat is ook vaak de miscommunicatie die kan ontstaan in 
contact met andere mensen. 

We verstaan elkaar dan gewoon letterlijk niet. 

Het is daarom ook belangrijk om jezelf eens in een andere positie te zetten en dat wat je probeert 
over te brengen vanuit het denkvermogen van de ander te gaan aanschouwen. Het is immers wel 
duidelijk wat ik wil vertellen maar wordt het ook zo gevoeld en ervaren zoals ik dat ervaren heb 
toentertijd. 

Je openstellen in misschien een voor jouw gevoel kwetsbare positie, zou dan wel eens het 
grootste cadeau kunnen zijn wat je jezelf kan geven, namelijk: ontwikkeling en groei voor jouw 
bewustzijn. 

Dit is alleen mogelijk als je je ego opzij zet en nieuwsgierig kijkt en luistert naar wat er verteld 
wordt door de ander. 

Zonder jezelf aangesproken te voelen op jouw verhaal. 

Wij zijn hier samen op deze wereld om elkaar te verrijken. 

Dat is in ieder geval de bedoeling. 

Als je samenwerkt met de kosmos en de energie zoals ik dat doe, dan zul je mensen ontmoeten 
op je pad die je gaan helpen als het een hoger doel dient.  

In mijn geval is dat een hoop mensen bereiken met mijn boek, maar voor jou misschien iets heel 
anders of minder massaal. Wat je met een oprecht hart doet kan nooit verkeerd gaan. 

Daar staat de kosmos en die enorme energie achter, daar kun je op vertrouwen. 

Je wordt gezien en geholpen met jouw missie, of het nou groot of klein is; gedaan in liefde maakt 
voor het universum het grote verschil! 

Met liefs, 

Karin de jager 

 

 

 

 


