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Vandaag had ik een gesprek met iemand die zei dat mensen hun eigen definitie van god hebben, als
menselijke gedaante of als opperwezen.

Als een groot licht of juist, volgens de kerk, een hemelrijk of de onderwereld.

Ooit, tijdens de periode van de tien geboden, werd er als berichtgeving uit de energiewereld gesteld
geen afbeeldingen te creéren naar zijn gedaante.

Het is een opvatting geworden door de mensen toentertijd, dat het verkeerd zou zijn om afgoden te
maken die door mensen vereerd zouden kunnen worden.

Dit was niet wat bedoeld werd.

Er kunnen geen afbeeldingen of beelden worden gemaakt die naar deze energie kunnen verwijzen
om het te kunnen aanbidden, namelijk, deze energie zit in alles wat er om je heen is.

Het is gewoon onmogelijk om van alle levende en ,in onze ogen, niet levende dingen een afbeelding
te creéren.

Alles waar wij bekend mee zijn is afkomstig van deze energie en alles waar wij nog niet bekend mee
zijn ook.

Een beeld of afbeelding zou deze bewustzijnsverruiming ongelofelijk beperken en aan de ware aard
voorbijgaan.

Dat is wat er met deze boodschap bedoeld werd.

Zoals men vroeger blijkbaar al graag een angstcultuur wilde creéren bij mensen, werd dit dus
uitgelegd als een verbod, om iedereen maar in het gareel te behouden.

Het werd uitgelegd als een energiebron die straffend zou kunnen worden als men toe zou geven, als
houvast, aan deze uitingsvorm.

De energie waaruit onze schepper bestaat zit in ons. Wij allen vormen deze energiebron, met al onze
ervaringen en leringen.

Daardoor wordt het groter maar ook, door onze ontwikkeling, liefdevoller en lichter. Dat is in ieder
geval wel het plan voor de toekomst. Ook nu nog wordt ons verteld dat alles wat wij waarnemen het
enige is, en dat bracht mij op de gedachte dat er weinig veranderd is door de eeuwen heen. Gelukkig
hebben wij geen afbeeldingen of afgoden meer nodig om onze eigen energiebron aan te spreken die
in alles en iedereen verweven zit. Zowel hier als in andere dimensies en werelden.

En die is oneindig groot. Het is een geruststellende gedachte dat er geen macht is in welke wereld
dan ook die hier tegen op kan.
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